
Overweging Paaszondag 
 
De eerste lezing:  Handelingen 10: 34a.37-43 
De tweede lezing:  Johannes 20: 1-9 
 
 
Hij is niet hier, Hij is verrezen.  
Ieder jaar vieren wij de verrijzenis van onze Heer, Jezus Christus. De 
verrijzenis is het fundament van ons geloof. Jezus die had geleden en was 
gekruisigd is verrezen. Dit is de viering van Jezus overwinning. Zijn 
apostelen hebben er ons van overtuigd dat Jezus is verrezen. De 
opstanding van Jezus is bewijs dat Gods kracht zonde en dood overwint, 
hoewel de vraag nog steeds bestaat of de verrijzenis waar is. Deze vraag 
komt zowel van christenen als van niet – christenen. Dat niemand zag hoe 
Jezus verrees is de reden waarom veel mensen dat zich afvragen.  
 
Voor ons is geloof niet over wat wij zien of wat wij tasten en voelen. Geloof 
heeft te maken met hoe wij onze relatie met God ervaren. God is 
ontastbaar. Zijn aanwezigheid is onzichtbaar. Petrus en Johannes gingen 
naar het graf van Jezus. Wat kwamen zij daar tegen? Het graf was leeg. 
Jezus lag er niet meer. En zij geloofden dat Jezus verrees. Zagen zij hoe 
Jezus verrees? Nee. Zij zagen dat niet. Maar het lege graf liet hen weten 
dat Jezus was opgestaan.  
Die gebeurtenis opende hun begrip. Zij  begrepen wat Jezus had gezegd, 
dat Hij na drie dagen zou verrijzen.  
 
Voor ons, is er een vraag wat Pasen betekent.  
  
Pasen betekent overwinning  
Gods plan kan niet worden verhinderd door de kracht en de macht van de 
wereld. Jezus kwam om het koninkrijk van God te verkondigen. Hij riep op 
tot bekering. Hij bekritiseerde het onrecht van de heersers en religieuze 
leiders. Mensen die beledigd waren, waren boos op Hem. Zij die het niet 
met Hem eens waren, probeerden om Hem te vermoorden. Uiteindelijk is 
Jezus gekruisigd. Maar op derde dag is Hij opgestaan. Hij heeft over de 
zonde en de dood zegegevierd. Dus de schreeuw van Jezus aan het kruis 
is een schreeuw van overwinning. Hij sterft niet als een slachtoffer van de 
politieke en religieuze intriges maar Hij sterft als een overwinnaar.  
 
Pasen is moment van hoop 
Bij de Pasen vieren wij onze hoop dat wij zelf uit de dood met Christus 
zullen verrijzen, dat wij in de dood samen met Christus de glorie van de 
vader zullen zien. Wij vieren ook dat onze liefde sterker dan de dood zal 
zijn als wij echt vast verbonden zijn met Christus. In de verrezen Christus 
zijn onze goede daden, onze inspanning, ons lijden, onze levensstrijd en 



ons offer niet te vergeefs. In Christus is ons leven waardevol. Hij leert ons 
dat er geen verrijzenis zonder lijden en dood is, geen succes zonder 
inspanning, geen geluk zonder opoffering. En uiteindelijke brengt zijn 
verrijzenis ons naar de hoop dat iedereen die in Hem gelooft niet verloren 
gaat maar het eeuwige leven zal verkrijgen.   
 
Pasen betekent nieuw leven 
Jezus is verrezen en zal nooit meer lijden en sterven. In Hem geloven 
betekent dat wij opnieuw leven. Dus bij de Pasen vieren wij ook onze eigen 
verrijzenis, dat wij vanwege Christus verrijzenis opstaan uit het graf van 
onze angst, onze moedeloosheid, ons onrustige leven, onze wanhoop.  
Iedereen is geroepen om in en vanuit Christus te leven. Ons hele leven is 
een proces om de nieuwe mens te worden in Christus. De apostel Paulus 
schrijft: “ik leef niet meer, Christus leeft in mij”. Dat is het getransformeerde 
leven waar wij ons leven door de heilige Geest laten begeleiden.  
 
Pasen is de viering van zending/ missie  
De leerlingen die vol vertrouwden op de opstanding van Jezus gingen 
overal heen om te verkondingen dat Jezus was verrezen. Petrus 
verkondigde zonder aarzelen dat Jezus degene was die was gezalfd en 
was gekomen om de wereld te redden.  
 
Zoals de leerlingen, zo zijn wij geroepen om te getuigen van Christus en 
zijn verrijzenis en om het te verkondigen in ons leven, “wanneer wij zijn 
Licht kunnen zien in de duisternis, en wij delen het met elkaar; als wij 
aanvoelen wanneer wij moeten lachen met wie lachen en moeten wenen 
met wie wenen. Niemand leeft vanuit en voor zichzelf. Ons leven is 
waardevol als wij ons leven met de anderen delen zoals Jezus ons zichzelf 
heeft gegeven.  
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